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Film ‘Mag ik je kussen?’ in Het Diekhuus: samen omkijken naar elkaar 
Wat als zorgen voor een ander steeds meer van jezelf vraagt? En hoe bouwen we samen 
aan een samenleving waarin we oog blijven houden voor elkaar? Op woensdag 25 en 
donderdag 26 februari organiseren De Goede Nieuwe Tijd Goeree-Overflakkee en 
Stichting ZIJN de vertoning van de speelfilm ‘Mag ik je kussen?’. Een ontroerend en 
confronterend verhaal dat uitnodigt tot gesprek. 
 
Na het grote succes van de gelijknamige theatervoorstelling is er nu de speelfilm. In ‘Mag ik 
je kussen?’ volgen we Ada, een verzorgende die haar werk met hart en ziel doet. Haar 
verhaal is herkenbaar voor velen: het laat de prachtige kanten, maar ook de uitdagende 
dilemma’s van de zorg zien. De film biedt een breed perspectief door niet alleen Ada te 
volgen, maar ook de huisarts, de huishoudelijke hulp, cliënt Gijsbert en zijn dochter Lieke. 
Het is daarmee een verhaal dat ons allemaal raakt, of we nu zelf hulp nodig hebben, voor 
een ander zorgen of simpelweg betrokken buren zijn. 
 
Cultuur en welzijn hand in hand  
Stichting ZIJN en De Goede Nieuwe Tijd laten met deze film zien dat een filmbezoek meer 
kan zijn dan een leuk uitje. Het is een moment om elkaar echt te ontmoeten en stil te staan 
bij hoe we op Goeree-Overflakkee naar elkaar omkijken. Stichting ZIJN: “Door dit herkenbare 
verhaal naar Het Diekhuus te brengen, hopen we dat inwoners zich gesteund en gezien 
voelen in hun eigen dagelijkse ervaringen. Zo maken we de stap van een ontroerende film 
naar een goed gesprek over wat er nu echt toe doet in onze buurt en onze dorpen.” 
 
Ruimte voor ontmoeting en gesprek 
De film is bedoeld om mensen samen te brengen. Na afloop van de vertoningen is er dan 
ook alle gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten. Juist in die 
ontmoeting ontstaan de mooiste gesprekken over hoe we de toekomst samen kunnen 
vormgeven. Diverse lokale organisaties zullen aanwezig zijn om aan te sluiten bij dit gesprek 
en hun ervaringen te delen. 
 
Informatie en kaartverkoop 
De voorstellingen vinden plaats in Het Diekhuus in Middelharnis op woensdagavond 25 
februari om 20.00 uur en op donderdagmiddag 26 februari om 14.00 uur. De 
middagvoorstelling op donderdag wordt gecombineerd met het Mantelzorg Café. Omdat hun 
inzet onmisbaar is in de samenleving, worden mantelzorgers uitgenodigd om de film gratis te 
bezoeken; zij worden hiervoor genoteerd op de gastenlijst. Voor overige bezoekers geldt een 
gereduceerd tarief van 5 euro. Kaartjes kunnen worden gereserveerd via 
www.hetdiekhuus.nl. 

 
 

http://www.hetdiekhuus.nl/

